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Jaarverslag 2022

We kijken terug op een jaar met mooie ervaringen. Een jaar waarin geestelijk
en lichamelijk veel moois is gebeurd. We zijn eindelijk uit de Corona pandemie
gekomen om onze bijeenkomsten & activiteiten weer regelmatig te houden.

Een van de Bijbelverzen die God ons gaf voor 2022 was Jozua 1,9 “Ik gebied
je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of
ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.”

Dit woord heeft ons bemoedigt en ons geholpen om standvastig en vastberaden
in ons geloof te blijven tijdens de pandemie.

We hadden grote verwachtingen voor 2022 en voelden dat het een jaar zou
worden waarin de kerk zich weer zou kunnen uitspreken en gezien zou worden
als een toevluchtsoord, een plek van hoop. Ons devies was: Verwacht grote
dingen, Doe grote dingen, Beleef grote dingen!

In Lucas 1,49 zegt Maria: “ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij
gedaan, heilig is zijn naam”, en in Job 59 staat: “Hij doet grote,
ondoorgrondelijke dingen, ontelbaar zijn de wonderen die Hij verricht.”

Dit heeft een prachtig effect gehad op onze kerk, waar de honger naar de
dingen van de Heer zelfs tijdens de pandemie is toegenomen.

Het Bijbelvers dat we voor 2022 kregen was Haggai 2,9 “De luister van deze
tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen — zegt de HEER van de hemelse
machten —, en van hieruit zal Ik vrede en voorspoed geven — spreekt de HEER
van de hemelse machten.’

In 2022 hebben we Gods vrede zeker mogen ervaren. Langzaam konden we
weer beginnen en leven brengen in de gemeente. Ook al was het soms wat
hobbelig door de turbulente tijden in de wereld, voelden we Gods rust en vrede.



2022 was ook het Hebreeuwse jaar 5782, waar de nadruk ligt op Gods huis, de

nummer 2, de letter Bet. 2 Dit heeft ons ertoe gebracht te geloven en in te staan
voor een vrijkomen van macht en heerlijkheid in Gods huis. Meerdere malen
hebben we dit ervaren tijdens onze Lofprijzing en aanbidding.

Het Bijbelvers in Haggai 2,9 sprak ons aan dat “de luister van deze tempel
nog groter zal zijn dan voorheen, en God van hieruit vrede en voorspoed zal
geven”

Het was een jaar waarin Gods huis, zijn kerk en zijn lichaam leerden waar zijn
kracht vandaan kwam. Het Woord heeft ons gesterkt en ons een nieuw
perspectief gegeven op wat mogelijk is als we maar op God blijven
vertrouwen.

Mediateam/Geluidsteam

Tijdens de pandemie waren we begonnen met het live streamen van diensten
via Facebook. Nu we weer samen konden komen, konden we dat voortzetten
in de kerk. Theo Janssen heeft hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de
apparaten goed werken en wekelijks opgenomen kon worden. Later in het jaar
zijn we begonnen met het bouwen van een mediateam dat deze
verantwoordelijkheid op zich zou kunnen nemen. Ons YouTube-kanaal is snel
gegroeid en veel mensen bekijken regelmatig de opnames.

Ook het geluidsteam beheerste het jaar goed en zorgde altijd voor goed geluid.
Je kunt je voorstellen dat dit niet altijd vanzelfsprekend is. Elke week alles
opzetten en na de dienst weer opruimen vraagt veel energie en zorgvuldige
omgang met de apparatuur. We zijn Hendri en Ufaris dankbaar dat ze dit elke
zondag regelen.

Usherteam

Dit jaar zag ook de lancering van het Usher-team, geleid door Dave Heuer.
Het is fijn om te weten dat we nu een team hebben om ervoor te zorgen dat de
dienst ongestoord kan worden voortgezet. De meeste mensen denken niet twee
keer na over wat er moet gebeuren om onze diensten draaiende te houden. Of




het nu gaat om het neerzetten van de stoelen (bedankt Peter), of het begroeten
van mensen, of het regelen van de verwarming, het ophalen van het offer, het
bedienen van de lichten, het helpen van nieuwe mensen bij het vinden van hun
weg in het gebouw, enz. In al die dingen hebben we nu een fijn usher team om
alles te regelen. Onze dank gaat uit naar alle teamleden!

Praise en Worshipteam

Het Praise & Worship team werd ook dit jaar weer ondersteund door Anthony
& Eline Trustful en Jos Refo. We zijn hen dankbaar voor hun inzet, waardoor
ons eigen team tussendoor een pauze kon nemen. We weten dat het team een
uiterst belangrijke functie heeft. Het belang van het prijzen van God wordt
honderden keren genoemd in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe
Testament. God prijzen is uitdrukken hoe groot en geweldig we geloven Hij is
en hoeveel we van Hem houden. Lofprijs en aanbidding hebben een hoge
prioriteit als we willen dat Gods glorie onze tempel vult. Daarom danken we
het team voor hun inspanningen en onvermoeibare inzet om de Heer te
verheerlijken door middel van lofprijzing en aanbidding.

Hoewel ze ons leiden in lofprijzing en aanbidding, ligt de
verantwoordelijkheid van het aanbidden en eren van de Heer bij ons. Meer dan
eens in de loop van het jaar heb ik gevoeld dat het danken en verheerlijken van
de Heer een nieuwe dimensie kreeg. We begonnen te stromen met de geest en
zalving van het moment, wat het echt bijzonder maakte. We zijn op zoek naar
zulke momenten en we zijn er klaar voor. Onze dank aan Dave & Corienne
die de leiding hebben over het team

Kinderwerk

Wat betreft kinderarbeid hebben Arjan & Sandra weer hun best gedaan om
alles draaiende te houden, al blijft het gebrek aan personeel een grote
uitdaging.

We willen de kinderen een goed programma kunnen bieden omdat we ze zien
als een geschenk van de Heer. We beschouwen het als een voorrecht om hen
kennis te laten maken met Gods Woord en liefde.



De medewerkers van HipKids, onder leiding van Avylene, doen hun best om
het koninkrijk van God dichter bij de kinderen te brengen. We realiseren ons
vaak niet hoeveel liefde en toewijding ze hier wekelijks in stoppen. We willen
ze dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet en roepen tegelijkertijd de
gemeente op om te helpen.

Bijbelstudies

Ook dit jaar vonden de Bijbelstudies regelmatig op woensdagavond plaats. In
januari waren we begonnen met een Holy Spirit Encounter. Een tijd om
geestelijk te vechten voor ons land en de Heilige Geest toe te staan Zijn kracht
in ons vrij te zetten. We hebben gebeden en de Heilige Geest door ons laten
werken. We konden voor elkaar bidden en hadden de gelegenheid om door
God geinspireerde indrukken te delen onder leiding van de Heilige Geest.

Daarna hebben we een paar weken besteed aan het bestuderen van de 7
wonderen van het kruis. Een mooie voorbereiding op Pasen. De
gebedswandelingen van Ps. Arjan waren ook een prachtige ervaring en de
aanbiddingslessen van Ps. Sandra hebben veel mensen de kennis gegeven hoe
ze dichter tot God kunnen komen. Ps. Arjan gaf vervolgens aan het einde van
het jaar de cursus NEXT, waar we leerden hoe het christelijk leven zich
ontwikkelt en wat onze rol daarin zou moeten zijn.

Schoonheid voor as

De cursus Schoonheid voor AS vond weer plaats in zowel Tilburg, Rotterdam
als in Suriname. De cursus wordt nu online gegeven en gecombineerd met een
reeks regionale fysieke bijeenkomsten.

Het is altijd veel werk om deze cursus te geven, maar de resultaten zijn het
waard. Het zo fijn om te zien dat mensen die in hun jeugd een gebrek aan
goedkeuring, bevestiging, communicatie, liefde, zorg en samenzijn ervaren
hebben en dus in feite in een disfunctioneel gezin zijn opgegroeid, maar ook
die verwaarlozing en/of misbruik beleefd hebben, eindelijk vrij zijn om te
leven zoals God het bedoeld heeft. Een bijzondere dank aan Georgette is hier
zeker op ze plaats.



Missies & Outreach

We zien missies en outreach als een belangrijk onderdeel van onze gemeente.
Het was Jezus die zei: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn
leerlingen...” Dit moet onze prioriteit blijven, ondanks de omstandigheden
waarin we leven.

Dit jaar hadden we voor het eerst sinds de pandemie de mogelijkheid om de
cursus “Schoonheid voor as” in Suriname te geven en ook om de gemeente
Jezus is Koning te steunen waar we al zoveel jaren bevriend mee zijn.
Georgette en ik hebben twee weken met de gemeente samengewerkt en de
cursus afgerond. We baden profetisch voor alle cursisten en hoorden prachtige
getuigenissen van wat de Heer tijdens de cursus in hun leven heeft gedaan. We
hebben veel tranen van geluk gezien. John had ook de gelegenheid om een
aantal andere kerken te bezoeken en te spreken.

Verder hebben we ook de “Meel actie” van “Hoop voor Albanie” kunnen
steunen. Hun programma voor het voeden van de armen is altijd een mooie
gelegenheid om als gemeente te ondersteunen.

Gemeenteactiviteiten
We kunnen terug kijken op een aantal leuke activiteiten die ons dichter bij
elkaar hebben gebracht en ook ons geloof hebben versterkt.

De paasdienst werd goed bezocht en deze voor ons zo belangrijke dag gaf ons
de gelegenheid om veel nieuwe mensen te begroeten en met hen de opstanding
van de Heer Jezus te vieren.

Op Moederdag en Vaderdag mochten we de moeders en vaders verwennen en
in het zonnetje zetten. Het Woord van God heeft veel te zeggen over de rol van
een vader en moeder, en ook hen konden we bemoedigen.

In de zomer hebben we een prachtige doopdienst gehad met 5 dopelingen en
direct daarna onze jaarlijkse barbecue. We hadden een leuke en gezellige tijd
samen en de mogelijkheid om veel nieuwe mensen te ontmoeten die waren
uitgenodigd door onze leden.



Ook dit jaar hadden we weer geweldige gastsprekers zoals: Henk Bruggeman,
Arthur de Groot, Tom de Wal, Gerard de Groot, Jos Refo, Sharon Stone, Albert
v/d Heide, Esther VVorsterman, Jan Pool, Martial Ipema, en Arleen Westerhof.

De vrouwenactiviteiten zorgden weer voor leuke en gezellige tijden. Ook hier
lag de focus op de gemeenschap en het Woord van God en een gelegenheid
om elkaar beter te leren kennen. We hebben een aantal bijeenkomsten mogen
organiseren, waarvan het boek en de video's van Esther VVorsterman zeker een
hoogtepunt waren.

Kerst mogen we natuurlijk niet vergeten. Wat een bijzondere tijd van het jaar.
De gemeente zat vol mensen, die we allemaal hadden uitgenodigd, en de preek
van ps. Arjan zette veel mensen aan het denken over waar ze staan in hun
geloof.

GGT-Team & Voorgangers

Het Church Growth Team (GGT) ondersteunt ons in het werk dat de Heer ons
heeft toevertrouwd. We komen elke zes weken bijeen om verschillende
aspecten van de groei en organisatie van de kerk te bespreken.

Het team bestaat uit de volgende echtparen:
- John & Georgette Engel

- Arjan & Sandra Renes

- Jan en Annette Timmermans

- Richard en Belinda de Ruiter

- Dave en Corienne Teuben

- Wiek & Nell Brugmans

Op 29 mei hebben we het voorgangerschap van de gemeente overdragen aan
Arjan & Sandra Renes. Pastor Georgette en ik hebben de gemeente opgericht
en bijna 13 jaar lang geleid. Nu voelden we dat het tijd was om los te laten en
ons te concentreren op de landelijke bediening. Op 29 mei was het zover en
vond de bijzondere overdracht dienst plaats. Velen waren uitgenodigd en
kwamen om ons te bedanken en Arjan & Sandra te verwelkomen als nieuwe
voorgangers.



Hun visie is sterk en gebaseerd op Reach, Teach & Release. (Mensen bereiken,
hen het Woord van God leren en hen uitzenden om hetzelfde te doen) Dus
discipelen maken zoals Jezus deed.

Als Sr. Voorgangers ondersteunden wij Arjan & Sandra in het gemeente werk.
Ook waren we minstens een keer per maand in de dienst om het woord te delen.
Dit gaf ons de mogelijkheid om in contact te blijven met de gemeenteleden.

In september zijn we een nieuw werk begonnen in Venlo. De levenskracht
gemeente Venlo. Ik kreeg een woord van de Heer dat de tijd was gekomen om
daar een nieuw werk te vestigen. Samen met onze leiders Wiek & Nell
Brugmans begonnen we onze bijeenkomsten bij Theo & Ans Janssen thuis.
Een echte huisgemeente. We kijken uit naar de groei en wat de Heer daar nog
meer gaat doen.

Budget
Wij geloven dat visie ook belangrijk is voor financién. Elk jaar vertrouwen we

op de Heer voor de financién om al onze inspanningen te financieren. Ook dit
jaar heeft Hij ons geloof niet teleurgesteld. Inmiddels hebben we voor een
eigen pand al € 45.000,- kunnen besparen. Het financiéle bericht voor 2022 is
op ons website te zien.
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