Jaarverslag 2023, Levenskracht Tilburg

Dit was voor ons (Arjan en Sandra) als voorgangers het eerste jaar waarin we alles zelf hebben
ingepland en uitgedacht. Natuurlijk deden we dit niet alleen, maar kregen we hulp van mensen
uit de gemeente, de teamleiders en ook Sr. Ps. John en Georgette die ons veel vrijheid gaven
om ‘ons ding te doen’.

Het was een mooi, maar ook veelbewogen jaar. Dit kwam omdat met de komst van ons als
nieuwe voorgangers in mei'’22 ook een nieuwe duidelijke visie is neergezet en daarmee diverse
veranderingen door zijn gevoerd in Levenskracht. De veranderingen en de nieuwe visie werden
eigenlijk op een enkele uitzondering na goed ontvangen in de gemeente.

De visie: 'Impact door levend geloof’ en de daarbij behorende drie strategische pijlers: Reach,
Teach en Release werden door de gemeente opgepakt en meegedragen. Mensen uit de
gemeente zijn steeds makkelijker mensen mee gaan nemen en ook kwamen er mensen uit
zichzelf naar de diensten, omdat we online wat actiever en zichtbaarder geworden zijn.

In Januari zijn we het jaar begonnen met een week ‘Bidden en Vasten’, met een avond onderwijs
over Bidden en Vasten als aftrap van de week. Het ‘bidden en vasten’ thema was 'Groei’. Het was
een mooi begin van het jaar en we konden gelijk aan de de slag met de visie op een leuke frisse
manier.

REACH (mensen bereiken)

Om mensen te bereiken hebben we de volgende dingen gedaan.

- Family and Friends diensten gehouden; speciale diensten die ingericht zijn om nieuwe
mensen uit te nodigen. Er werd rekening gehouden met de de inhoud van de preek (dat deze
begrijpelijk is voor mensen zonder christelijke achtergrond) maar ook het evangelie moest
erin zitten, zodat één ieder gehoord heeft over Gods reddingskracht. Ook de liederen werden
door het praise-team zorgvuldig uitgezocht. Na deze diensten hebben we de mensen een
kleinigheidje meegegeven ter herinnering aan de dienst die ze bezocht hebben en de
boodschap dat ze altijd welkom zijn bij Levenskracht Tilburg. We hebben Family and Friends
diensten gehouden op 12 Februari, 9 april (pasen), 10 september, en ook op 24 december de
kerstdienst welke we groots hebben aangepakt voor de meeste impact. We hebben goed
geadverteerd en de dienst modern en leuk ingericht.

- Testimony Time diensten gehouden; een dienst waarin iemand met een sterke getuigenis
vertelt over wat God in zijn/haar leven heeft gedaan. We zien toch dat hier ook weer mensen
van buitenaf op afkomen. Dus het effect is tweezijdig, men leert over wie God is en wat Hij kan
doen (teach) en er komen mensen door naar de kerk (reach). We hebben 12 maart en 1
oktober een Testimony Time dienst gehad. Tijdens de eerste Testimony time dienst heeft
Koen zijn verhaal verteld en de tweede keer Peter. Daar zijn we ze heel dankbaar voor!

- Doopdienst gehouden; om de mensen die tot geloof waren gekomen te dopen en daarmee
hun geloof te kunnen bezegelen. 29 januari en 2 juli hebben we een doopdienst gehad. De
eerste keer werden er 6 mensen gedoopt en de tweede keer 9 mensen.

- Evangelisatie training gekregen vanuit The River foundation van The River A'dam. Een team
kwam ons onderwijzen over evangelisatie en daarna zijn we de straat opgegaan om het in de
praktijk te brengen. We hadden echt een mooie tijd en we hebben veel geleerd, vooral over
vrijmoedigheid, zelfs als het ongemakkelijk voelde.

- +71 mannen- en +1 vrouwen avonden zijn gehouden om niet alleen met mannen en vrouwen
samen vanuit de gemeente te komen, maar soms ook de gelegenheid te hebben om hier



iemand mee naartoe te nemen, zodat mensen kennis kunnen maken met ons als kerk en later
hopelijk natuurlijk een relatie kunnen ontwikkelen met de levende God.

TEACH (mensen onderwijzen)
Om mensen te onderwijzen hebben we de volgende dingen gedaan.

Bijbelstudie geven op woensdagavonden. Deze avonden hebben meestal een aantal keren
achter elkaar hetzelfde thema. Dit jaar hebben we het uitgebreid gehad over de thema'’s
'Zaaien en oogsten’ ‘Krachtig Bidden’ en het bijbelboek ‘Marcus’. De bijbelstudie worden
bijzonder goed bezocht. Het was geen uitzondering als er 20 man in de zaal zat. Door het
hele jaar zijn er 20 bijbelstudie avonden geweest.

Basics; onze fundamentencursus genaamd ‘basics’ geeft christenen een goede basis voor
hun geloofsleven. De Basics omvat 8 lesavonden en is dit jaar 2x gegeven. Dank aan Monique
die de Basics mee is gaan geven.

Prediking geven op zondagen. Bij elke zondagsdienst is er een spreker die een bijbels
gefundeerd woord brengt aan de gemeente. Ps. Arjan heeft het meest gesproken, Ps. Sandra
heeft vier keer gesproken en Sr. Ps. John heeft negen keer gesproken. Daarnaast hebben we
geweldige externe gastsprekers mogen ontvangen zoals: Jos Refo, Hans Oudhoff, Ben
Kroeske, Erica Duenk, Tom de Wal, Esther Vorsterman, Jan Pool, Martial Ipema en Arleen
Westerhof, waar we heel dankbaar voor zijn. Het heeft ons weer veel gebracht en de
gemeente onderwezen, maar vooral ook geactiveerd om Gods koninkrijk actief te bouwen.
Mannen en vrouwen avonden gehouden waarin we uiteraard erg gezellige fellowship
hebben, maar er ook altijd wel wat te leren valt. Het mooie hiervan is dat je thema's kan
gebruiken die mannen en vrouwen gericht aanspreken.

RELEASE (mensen activeren)
Om mensen te activeren hebben we het volgende gedaan.

Coachende rol gehad door mensen aan te spreken op hun talenten, hierdoor werden
mensen gemotiveerd om ook actief mee te bouwen aan de gemeente. Farley had hierin een
grote rol, daar zijn we hem erg dankbaar voor.

Aanstellen van nieuwe teamleiders en werkers, omdat er teamleiders weggingen of uitvielen.
Achteraf gezien waren deze nieuwe leiders en werkers ook echt klaar om hierin te stappen,
dus het beschikbaar worden van de functies leek wel door God zo vastgesteld.

Discipelen van elkaar. Mensen in de gemeente leren dat zij ook iets in te brengen hebben.
Wat je weet kun je doorgeven, waar je in geoefend bent, daarin kun je uitstappen. Zo leren
we van elkaar en worden mensen geactiveerd.

Ruimte geven en uitdagen. Door sommigen wat ruimte te geven of uit te dagen om uit hun
comfort-zone te komen zien we mensen ontplooien en actief worden.

Bidden en vasten in januari was ook om mensen bewust te maken van het plan wat God op
hun leven heeft. Om door het Bidden & Vasten hier openbaring en doorbraak in te krijgen,
kan men zich op dit plan gaan voorbereiden of erin gaan staan.



GEBEDSAVONDEN

We ervaren dat God een mooi werk wil doen in Tilourg door ons als lokale kerk heen en weten
dat daar dan ook gebed achter moet zitten. We hebben daarom m.u.v. de zomermaanden juli/
augustus het hele jaar door elke maandag avond gebedsavonden gehouden. Hier wordt het
werk wat we doen op alle drie de pijlers in gebed gebracht. Tevens kan men als men niet zo
gewend is om hardop te bidden, dit hier leren door naar anderen te kijken. Het heeft dus een
brede werking. Ook de gebedsavonden worden goed bezocht. Meestal tussen de tien en
twintig mensen. Theo en Betty hebben dit opgezet dit jaar, Sarfatti heeft er ook een aantal voor
zijn rekening genomen. Om er afwisseling in te houden hebben in het laatste kwartaal besloten
om minimaal drie personen afwisselend de gebedsavonden te leiden. Dat zijn Sarfatti, Joélle en
Theo. Wellicht komt er nog een vierde bij. Voor nu zijn we in ieder geval zeer dankbaar voor de
drie die het nu dragen.

TEAMS

- Worship team. Zij hebben weer echt keihard gewerkt dit jaar, niet alleen staan ze bijna elke
zondag met de band te spelen, maar ook repeteren zij bijna wekelijks. De band is dit jaar
uitgebreid met Ton als bassist, Alex als drummer en Marielyse als zangeres, wat weer een
extra laag geeft aan de band. Een aantal keren hebben we dit jaar een gast band gehad, zo'n
zes keer Jos Refo met zijn band en ook nog een paar keer Abé en Fabian met hun band. Dit
gaf ons eigen worship team soms even wat wel verdiende ademruimte. Het worship team is
erg gegroeid qua kwaliteit, we zijn trots op wat Dave T. met zijn team doet.

- Kinderkerk team. De kinderkerk had een lastig jaar. Er zijn meerdere mensen gestopt met het
kinderwerk door persoonlijke omstandigheden waardoor het team in een onderbezetting
kwam. Na gebed en actief werven zijn uiteindelijk in het laatste kwartaal toch weer nieuwe
mensen mee gaan helpen. Ze hebben de kinderen naar een hoger geloofsniveau gebracht
en de kids van 7-12 jaar leren ook hoe ze de Bijbel kunnen lezen en hoe ze moeten bidden. Al
met al een hectisch maar ook vruchtbaar jaar voor de kinderkerk. Avylene leidt nog steeds dit
team en Sandra W. staat haar bij wat betreft de kinderen van 3-7 jaar. Ze doen het samen erg
goed en we zijn erg blij met hun inzet.

- Ushers. Ook de ushers doen het erg goed onder leiding van Dave H. Zij hebben wat verloop
en onrust gehad in de werkers, maar er staat een stevig en betrouwbaar team. Zij zorgden
voor het verwelkomen van mensen, veiligheid en orde voor, tijdens en na de diensten. Tevens
doen ze veel neventaken, zoals het helpen bij het avondmaal, klaarzetten van foldertafel, etc.
We zijn blij met dit team en de nieuwe mensen die erbij gekomen zijn.

- Geluid/beamer/video. Bij het geluid komen we eigenlijk een man tekort, maar dit loopt toch
opmerkelijk goed, daar zijn we blij mee. We hebben dit jaar Ufaris gevraagd om deze 3
miniteams wat te overzien en dit wil hij doen, daar zijn we blij mee. In het beamerteam is
Esmee als teamleider gestopt en heeft Brenda het overgenomen. De video opname is nu nog
wat amateuristisch omdat er niet echt een team achter zit, dit moet nog tot stand komen.
Meestal zet Ps. Arjan de video aan en stuurt Ufaris of Hendri het beeld een beetje bij wanneer
nodig. De laatste tijd helpen Ramon en Elisa ook om de camera te bedienen.

- Media/creatief. Dit is niet echt een team, maar Bo in haar eentje zorgt voor content voor de
Instagram pagina en denkt samen met ons actief mee voor creatieve manieren om events aan
te pakken en kerk te zijn in een moderne tijd. We zijn Bo erg dankbaar voor de tijd die ze
investeert in Gods koninkrijk.

- Evangelisatie. Ook een éénmansteam eigenlijk bestaande uit Koen. Hij nam dit jaar meerdere
personen mee naar de gemeente en is erg actief betrokken bij Levenskracht. We hopen op



wat uitbreiding van het team om ook meer uit te kunnen gaan in de maatschappij om onze
zichtbaarheid te vergroten. Hier zijn we nog ideeén over aan het bedenken.

CULTUUR SHIFT

De cultuur in de kerk hebben we zien veranderen dit jaar, we zijn meer naar buiten gericht en
ook meer activerend en dat is door de gemeente erg goed opgepakt. Ook de huisstijl en
activiteiten zijn aangepast of opgefrist om deze cultuur te cultiveren in de gemeente.

De cultuur van familie zijn en samen bouwen en dienstbaarheid zijn, begint a.g.v. het uitdragen
van de visie en de investering binnen de pijlers, al duidelijk zijn vorm te krijgen.

VRIJWILLIGERS

Ook zijn er nog andere helpende handen in de gemeente die bijvoorbeeld de kopjes
opruimen, de bemoedigingsapp beheren, de tafels en stoelen klaarzetten voor bijbelstudies,
gebedsavonden en samenkomsten, etc. Denk aan Sylvia, Willem, Peter, Dorien, Ramon en nog
anderen. We zijn iedereen heel dankbaar voor hetgeen ze doen. Het maakt dat we zo geweldig
draaien.

TEAMLEIDERS

Het teamleidersteam is elk kwartaal een keer samen gekomen om de visie tot zich te nemen,
overleg te plegen en te kijken wat er nodig is en om verder te bouwen en om van elkaar te
leren. Om de teamleiders en andere sleutelfiguren in de gemeente toe te rusten voor hun werk
en meer een koninkrijksvisie te laten krijgen, hebben in okt/nov twee avonden onderwijs
gekregen van Apostel Jarno van Dijk. Dit heeft iedereen weer nieuwe inzichten gegeven.

VISIETEAM

Dit jaar is ook het Visieteam “geboren”. Farley & Sandra en Theo & Betty zijn Ps. Arjan en Ps.
Sandra gaan helpen om de visie te bewaken en te kijken of er wellicht dingen anders moesten.
Farley en Sandra hebben de meer praktische zaken op zich genomen. Theo en Betty hebben
zich over wat meer geestelijke zaken ontfermt, zoals gebed. Deze ondersteuning wordt als erg
waardevol ervaren.

PASTORAAL TEAM

Ook dit team is dit jaar ontstaan. We merkten dat naast de kerk te leiden, de visie uit te leven,
onderwijs te maken én de prediking voor te bereiden het teveel was om ook nog mensen echt
goed pastoraal bij te kunnen staan. Daarom is er besloten om een pastoraal team samen te
stellen. Uiteindelijk hebben we zes mensen gevraagd, waarvan er vier toe hebben gezegd. Dit
zijn Monique, Louise, Anita en Belinda. Zij zijn uitgekozen omdat zij een pastoraal hart hebben
en allemaal echt andere kwaliteiten hebben, zodat we mensen met bepaalde problematiek aan
de juiste persoon kunnen koppelen. We hebben afgesproken dat we hulp willen bieden bij met
name geestelijke zaken waar buiten de kerk geen reguliere hulpverlening voor is. We willen
graag dat mensen groeien in hun geloof, dus wat hen belemmerd te groeien willen we graag
meehelpen oplossen en tevens de mensen gaandeweg discipelen, zodat zij uiteindelijk ook zelf
de volgende keer problemen op kunnen lossen en hier zelfstandig in worden.



GROEI

Het aantal mensen op de zondagse samenkomsten is iets gegroeid. Dit komt omdat er door de
wissels van voorgangers en visie altijd mensen zijn die vertrekken uit de gemeente of dit een
jaartje later doen. Dat was ook wel een beetje de verwachting. Wat wel geweldig is is dat we qua
aantallen zéker niet omlaag zijn gegaan, omdat er ook veel nieuwe mensen zijn bijgekomen.
We hebben sinds dit jaar ook op de website de mogelijkheid om ‘in te pluggen’ in Levenskracht
Tilburg. Door de persoonlijke gegevens in te vullen raakt men officieel betrokken bij
Levenskracht Tilburg en komt men op de mailinglijst en desgewenst in de groepsapp.

We hebben qua geestelijke groei voor de gemiddelde kerkganger echt groei gezien. Mensen
beginnen uit hun comfortzone te komen en te groeien in geloof en vrijmoedigheid en dat is
geweldig om te zien.

MEDIA

We hebben dit jaar onze nieuwe huisstijl uitgerold. Deze hebben we doorgevoerd op de
Website, Facebook, Instagram en Youtube. Ook de plaatjes die we op de beamer gebruiken, de
banners, flyers en andere materiaal hebben we hierop afgestemd.

Op Facebook en YouTube werden alle preken gezet. Op Facebook is er ook een continue
stroom van content in de vorm van bijbelteksten, vraagstellingen, quotes en herinneringen aan
activiteiten. Op Instagram werden korte video en foto's gedeeld van de diensten en activiteiten.
Op de website hebben we naast de nieuwe huisstijl aanbrengen ook het hele jaar de agenda up
to date gehouden en de inhoud wat verandert, daar ging wel veel tijd aan verloren, maar we zijn
blij met het (voorlopige) resultaat.

NIEUWSBRIEF

Elk kwartaal is er een nieuwsbrief uitgegaan. Hierin staat vermeld wat er veranderd is, wat er
gedaan is, we aan het doen zijn en nog gaan doen. Tevens is het een manier om mensen niet
alleen te informeren, maar ook weer even te herinneren aan de visie; Impact door levend
geloof. (reach, teach, release) .

CONTACTEN

Het contact met de werkers van het wijkcentrum Heyhoef is erg goed, er wordt meegedacht en
ook wordt het gewaardeerd om werkzaam te zijn als wij het pand huren. Ook hebben we
toegestaan dat de tweedehands winkel op zondag open mag (eerst op proef), omdat we
hoopten dat dit het contact met de buurt zou verbeteren en ons meer zichtbaar zou maken. Dat
was ook zeker het gevall We worden gewaardeerd en er zijn zelfs mensen die daardoor nu in
onze dienst zitten op zondag. Super leuk om deze nieuwe contacten op te doen en meer
betrokken te zijn met de wijk. Deze zichtbaarheid in de wijk willen we graag ook nog op andere
manieren gaan uitrollen.

Ook hebben we persoonlijk als pastors dit jaar veel contacten kunnen leggen met andere
voorgangers en bedieningen. Zo hebben we goed contact opgedaan met o.a. Dick en Arleen
Westerhof van Gods Embassy (Arjan heeft hier ook nog de ‘school voor apostelen’ gevolgd),
Tom de Wal van Frontrunners, Jarno van Dijk Kingdom Culture Ministries, Peter en llona Paauwe
van Doorbrekers. Daar hebben we echt veel van kunnen leren en raakte we steeds weer
bemoedigd, ons netwerk groeide en de gemeente werd er direct en indirect door opgebouwd.



CHRISTMAS FESTIVAL

We hebben het jaar afgesloten met een geweldige kerstdienst. Dit hebben we ‘Christmas
Festival' genoemd en het was een groot succes.

Een aantal mensen met creatieve vaardigheden hadden een kraampje om hun spullen te koop
aan te bieden, er was mooie kerstversiering neergezet, de band had met meerdere zangers
goed gerepeteerd en we hadden met zorg een preek voorbereid die Jezus als Redder bekend
maakte en na de dienst was er eten en drinken geregeld. Er zijn ongeveer 175 mensen op af
gekomen, de zaal zat goed vol! Er kwamen veel familie en vrienden van vaste leden, maar ook
veel nieuwe mensen die voor het eerst kwamen, veel kwamen uit de wijk of directe omgeving.
We hadden dan ook goed geadverteerd, zowel online als met flyers en mondeling. Er kwamen
veel positieve reacties en we hopen dat we hiermee onze kerk, maar vooral ook de Heere Jezus
meer bekendheid hebben gegeven.

TOT SLOT

We kijken terug op een veel bewogen, maar wel erg goed jaar. Ja, er waren wat uitdagingen,
maar ik moet zeggen dat ik alleen maar meer respect en vertrouwen heb gekregen in onze
teams. We zien uit naar een geweldig nieuw jaar met zelfs grotere doorbraken en groei. We
danken God dat Hij bij ons is en zegent wat we doen met Levenskracht Tilburg en dat er alleen
maar meer Impact komt door ons levende geloof. Amen.




Levenskracht Gemeente Venlo

Jaarverslag 2023

De gemeente Venlo bestaat inmiddels 16 maanden en groeit snel. Wij kijken
terug op een jaar met uitdagingen op het gebied van het vinden van een
grotere ruimte, maar ook een jaar waarin we veel mooie dingen hebben mogen
beleven.

Een van de Bijbelverzen die God ons gaf voor 2023 had te doen met Genesis
47,27 “Zo gingen de Israélieten in Egypte wonen, in Gosen. Ze verwierven er
bezittingen, ze waren vruchtbaar en kregen veel nakomelingen. ”

Gosen was de plaats waar Israéls familie met elkaar verzoend werd, een land
dat voorzag in levensonderhoud in een tijd van hongersnood, en een gebied
waar God Zijn beschermende macht toonde.

Dit werd duidelijk toen God de plagen over Egypte bracht en Zijn volk in
Gosen beschermde.

Exodus 10, 21-23 “De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit naar de
hemel, dan komt er duisternis over Egypte, een duisternis zo dicht dat ze
tastbaar is.” ;;Mozes strekte zijn arm uit naar de hemel, en toen was heel
Egypte in diepe duisternis gehuld, drie dagen lang. 23Drie dagen lang konden
de mensen elkaar niet zien en kon niemand een stap verzetten. Maar waar de
Israélieten woonden was het licht.

In 2023 hebben wij zeker Gods bescherming ervaren en waren voor hem een
toren van licht, die zijn liefde uitstraalde. Een lichtpunt in de donkerheid.

Daarnaast hebben we mensen zien opstaan en hun gaven en talenten gebruiken
om het Woord van God te verkondigen en mensen in hun geloof te versterken.



Gebouw

Hoewel we ons uiterste best hadden gedaan, was er nog geen gebouw
gevonden waarin we onze diensten konden houden. We zijn dankbaar dat we
voorlopig nog terecht kunnen bij de familie Janssen en hopen volgend jaar iets
te vinden.

Sprekers

Ook dit jaar hadden we weer geweldige gastsprekers zoals: Henk Bruggeman,
Jos Refo, David van Wessel, Jan Dalm, Jan Vergoosen, Henk van Veluw en
Paul Rooda.

Uiteraard heeft ons eigen team van sprekers, waaronder Nell Brugmans,
Annette van Gorkum en Bert van Nes, ook een mooie bijdrage geleverd.

Praise en Worshipteam

Het Praise & Worship team werd dit jaar geleid door Annette van Gorkum en
ondersteund door Albert Brown & Peter van Mevissen. We zijn hen dankbaar
voor hun inzet. We weten dat het team een uiterst belangrijke functie heeft.
Het belang van het prijzen van God wordt honderden keren genoemd in de
Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. God prijzen is
uitdrukken hoe groot en geweldig we geloven Hij is en hoeveel we van Hem
houden.

Bijbelstudies

Dit jaar vonden de Bijbelstudies regelmatig op woensdagavond plaats. We
begonnen met gebed en vasten en gingen daarna onmiddellijk verder met het
bestuderen van de wapenrusting van God. Verdere studies omvatten 40 dagen
in de wildernis en Romeinen. Tussendoor waren er verschillende
gebedsavonden en af en toe een film.

Gemeenteactiviteiten
We kunnen terugkijken op een aantal leuke activiteiten die ons dichter bij
elkaar hebben gebracht en ook ons geloof hebben versterkt.




Op Moederdag en Vaderdag mochten we de moeders en vaders verwennen en
in het zonnetje zetten. Het Woord van God heeft veel te zeggen over de rol van
een vader en moeder, en ook hen konden we bemoedigen.

De vrouwen hadden ook een leuke activiteit waar de focus lag op gezelligheid
en de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

Kerst mogen we natuurlijk niet vergeten. Wat een bijzondere tijd van het jaar.
We zaten met 33 mensen in een woonkamer waar Ps. Engel het woord bracht.
Na de dienst hebben we samen gezellig kerst gevierd.

Budget
Wij geloven dat visie ook belangrijk is voor financién. Elk jaar vertrouwen we

op de Heer voor de financién om al onze inspanningen te financieren. Ook dit
jaar heeft Hij ons geloof niet teleurgesteld. Het financiéle bericht voor 2023 is
op ons website te zien.

Onze groeivisie in 2023 was 30 volwassenen en 10 kinderen. Het was een
echte zegen om dertig of soms meer volwassenen in de dienst te hebben.
Tegelijkertijd hadden we vaak 5 kinderen. Over het geheel genomen kunnen
we dankbaar zijn dat we deze groei hebben mogen meemaken.

Sr. Pastor John Engel



